
Vertelling 8–12 jaar

Kies voor mij
Wat was er veel geluid en wat gebeurde er veel. Johannes de Doper stond in het water
van de Jordaan. Hij bleef roepen dat mensen een nieuw begin moesten maken. Dat ze 
de verkeerde dingen achter zich lieten, als ze zich door hem lieten dopen. Jezus heeft 
zich ook laten dopen. Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon. Ik 
word blij van jou!’ Veel mensen waren erbij. Er werd opgewonden gepraat, er gebeurde 
van alles. 

Maar nu? Nu is het stil. Jezus is in de woestijn. Niet omdat hij dat bedacht heeft. Het
was alsof een onzichtbare hand hem hiernaartoe leidde. Jezus zit op een steen en kijkt 
om zich heen. Hij sluit zijn ogen tegen het felle zonlicht. Dan klinkt er plotseling een 
stem. Het is de stem van de satan, de tegenstander van God.
‘Kies voor mij’, zegt de satan. ‘Kies voor mij, dan zul je nog eens wat meemaken.’ De 
satan houdt Jezus van alles voor. Hij vertelt hoe machtig en gelukkig Jezus kan zijn. 
Steeds opnieuw gebruikt hij dat ene zinnetje: ‘Kies voor mij. Kies voor mij.’
Maar Jezus schudt zijn hoofd. ‘Ik kies voor God’, antwoordt hij. ‘Want God kiest ook 
voor mij.’ ‘O, maar ik wil ook voor jou kiezen!’, roept satan. ‘Als jij dan voor mij kiest… 
Kies voor mij. Kies voor mij.’
Weer schudt Jezus zijn hoofd. Hij doet het niet. Wel veertig dagen blijft Jezus daar in 
de woestijn. Hij wordt op de proef gesteld, maar hij geeft niet toe.

Een eindje van Jezus vandaan staan wilde dieren naar hem te kijken. Maar Jezus is niet 
bang. Hij voelt dat hij er niet alleen voor staat. Engelen van God komen hem dienen. 
Ze zorgen voor hem, ze beschermen hem.

Als Jezus veertig dagen in de woestijn geweest is, staat hij op. Hij gaat naar Galilea. 
‘Heb je het gehoord?’ vraagt een voorbijganger aan hem. ‘Van Johannes de Doper? 
Johannes is gevangen gezet door de koning. Omdat de koning vond dat Johannes te 
veel commentaar had. Nu roept niemand meer dat mensen een nieuw begin kunnen 
maken.’
Vanaf die dag begint Jezus te vertellen. Hij vertelt wat Johannes ook vertelde: dat 
mensen de verkeerde dingen achter zich kunnen laten. Dat het koninkrijk van God 
dichtbij is. Tussendoor zegt Jezus met een glimlach: ‘Kies voor God! Kies voor God. 
Kies voor God…’ 
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8-10 jaar

l
Gesprek: Wat betekent ‘op de proef
stellen’? (Leg uit: iemand testen,
om te onderzoeken of iemand te

vertrouwen is of iets aankan.) Door wie werd
Jezus op de proef gesteld in het verhaal? Hoe
komt het dat Jezus niet toegeeft?

p
Spel: Ra ra, wie heb ik nodig? De
kinderen nemen om de beurt een
persoon in gedachten die zij nodig

hebben. De anderen proberen er met vragen
achter te komen welke persoon dit is; het kind
mag steeds alleen met ja of nee antwoorden.

s
Creatief: Maak met elkaar een
woestijn op tafel. Met onder meer
zand (of geel papier) en steentjes.

Hoe zou het zijn als je lange tijd in een
woestijn bent?

11-12 jaar

l
Gesprek: Afgelopen woensdag is de
veertigdagentijd begonnen. Weten
de kinderen wat dit is? In de

veertigdagentijd leven veel mensen bewuster
dan anders. Welke bewuste keuzes zouden de
kinderen voor de komende tijd willen maken?

s
Creatief: Schilder een portret van
iemand die jij nodig hebt.


